
 

 
 

Terwijl de blaadjes al van de bomen af aan het vallen zijn trokken wij er in 
de herfstvakantie eens lekker op uit. 

Bestemming: Binnenspeelparadijs Haasje Over in Dorst. 
De meiden hebben heerlijk genoten, zoals ze zelf vertelde wel 100 miljoen 

keer van de glijbaan af geweest!  
Met flinke rode wangetjes en buikjes gevuld met heerlijke tosti's en een 

fristi zijn we na een ochtend spelen weer terug op huis aan gegaan. 

Onderweg stonden de kwebbeltjes niet stil en werd alles verteld over wat 
ze gedaan hadden! 

Een zeer geslaagd uitje! 
 

 

 


