
 
      

     In het paasweekend zijn er bij collega  
     gastouder Marlies van Loon 2 jonge geitjes 

     geboren. 
     En met het Thema Jonge Dieren van deze 

     maand kwam dat natuurlijk erg goed uit en 
     zijn wij op kraambezoek geweest. 
 

       
 

 
 

 

    Het was even zoeken... 
    Ze stonden niet in de wei... 

    Maar heel zachtjes hoorde we gemekker! 

    De opvangkindjes van Marlies wisten het wel 

    ze lagen lekker warm bij mama geit in het  
    stalletje! 

 

En toen mochten we van Marlies gaan kijken en zelf de geitjes even op 
schoot vasthouden! 

En alsof dat nog niet genoeg was kregen we na eerst een grote 
wasbeurt...schoenen poetsen, handen wassen...een lekker koekje met 

muisjes en hebben we nog een geitje gekleurd! 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Dank je wel Marlies voor ons leuke uitje!!! 


